Boreas

Boreas is in de Griekse mythologie de god van de noordenwind. Bij noordenwind

denken wij vooral aan de gure wind uit het ijskoude noorden, bij Homerus echter zien we
een meer gevariéerd beeld. Natuurlijk speelt Boreas, zoals uit de twee onderstaande
verhalen blijkt, meestal de rol van de stormwind die de zware zwarte wolken voor zich uit
blaast en de donkere golven van de onstuimige zee torenhoog opzwiept.

Wanneer de brandstapel van de gesneuvelde Patroclos niet wil branden smeekt Achilles
om wind. Als de snelvoetige Iris, bode der goden, de winden te hulp vraagt verheffen zij
zich met een ontzaglijk geraas en stormen naar Troje. Daar aangekomen blazen zij het
goddelijke vuur van Patroclos' brandstapel tot hoog in de hemel.

Nadat Troje is verwoest, keren de Grieken huiswaarts. Odysseus echter belandt na vele
omzwervingen bij de schone nimph Calypso die hem gevangen houdt. Uiteindelijk laat
Calypso hem op bevel van Zeus vertrekken op een zelfgebouwd houten viot. Eenmaal
op zee wordt Odysseus bedreigd door de hem vijandig gezinde zeegod Poseidon. Deze
jaagt de winden op en roert met zijn drietand de golven. De godin Athene stuit het
geweld van de winden behalve die van de noordenwind en zo is het Boreas die
Odysseus naar het land van de gastvrije Phaiaken blaast.



